ORDE VAN DIENST
OP ZONDAG 27 APRIL 2025
ZONDAG ‘QUASIMODI GENET!’
(vert: ‘als pasgeboren kinderen’ 1Pt 2,2)
THEMA: ‘HET TEKEN VAN HET BROOD’

Tussen hoop en wanhoop.

OPGANG

Welkom

Stilte, kaarsen aansteken
DIENST VAN DE VOORBEREIDING

LIED 'Dit is een morgen als ooit de eerste’ Lied 216

BEMOEDIGING
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer.
ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg: die trouw is tot voorbij de grenzen van ons leven
en nooit uit handen geeft wat hij met jou is begonnen
ALLEN:  AMEN.

GROET
Voorganger: Genade zij U en vrede
van God onze Vader en moeder
en van onze Heer Jezus Christus, de Opgestane,
ALLEN:  AMEN
Je mag weer gaan zitten
DREMPELGEBED

LIED ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ Lied 91A: 1, 3



SMEEKGEBED door ambtsdrager
afgesloten met Lied 299d ‘Heer ontferm u over ons’
(1. hoge stemmen, 2. lage stemmen)
LIED ‘Zonne der gerechtigheid’ Lied 967: 1, 3,5, 6
DIENST VAN HET WOORD
INLEIDING
GEBED VAN DE ZONDAG
LEZING: Lucas 24: 13 - 24
Lied ‘Hoe lang vergeet U mij, o God’ Lied 13A door Ike de Jong
Lezing: Lucas 24: 25 - 35
LIED ‘De Heer is onze reisgenoot’ Lied 646
OVERWEGING
STILTE voor persoonlijke overweging
ORGELSPEL
LIED ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ Lied 655: 1, 3,4
AFKONDIGINGEN EN MEDEDELINGEN
VOORBEDEN zijn gevraagd voor ....
GEBEDEN (Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)
LIED ‘Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht’ Lied 263

UITZENDING EN ZEGEN
A.: AMEN, (gezongen)



